
Van de directieVan de directie
Trefwoord 
De dagen worden korter en de meeste
bladeren zijn inmiddels van de bomen
gevallen.  Langzaam verstrijkt de tijd
richting de decemberperiode, waarin
het samen vieren op school centraal
staat. 
Op vrijdag 2 december vieren we met
elkaar het sinterklaasfeest en daarna
gaan we op weg naar kerst. 
Aanstaande zondag is het eerste Ad-
vent, de tijd waarin we toeleven naar
de geboorte van het kind in de kribbe. 
In kerken, op school en misschien ook
thuis wordt er tijdens Advent een
kaars aangestoken, elke week komt er
ééntje bij. Op kerstmorgen wordt de vijfde kaars aan-
gestoken, zo verdrijft het licht de duisternis. 

Het volgende lied vertelt ons iets over de periode van
Advent.

Ik droom soms van een wereldfeest.
Daar danst geen kind alleen.
We denken even aan dat feest
bij kaars één.

Ik droom soms van een wereldplein
en iedereen speelt mee.
We denken even aan dat plein
bij kaars twee.

Ik droom soms van een wereldstad,
waar ik geen honger zie.
We denken even aan die stad
bij kaars drie.

Ik droom soms van een wereldpark:
je zingt er met plezier.
We denken even aan dat park
bij kaars vier.

Laten al die mooie dromen
bij het kerstkind samenkomen.
Voor we nu weer verder gaan,
steken we de kerstkaars aan.

Blijf maar hopen, blijf maar dromen
want de vrede zal ooit komen.
Blijf maar hopen, blijf maar dromen,
want de vrede komt.
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Oudergesprekken Oudergesprekken 
Donderdag 24, maandag 28 en woensdag 30 november
staan er weer oudergesprekken op de agenda. Fijn om te
merken dat nagenoeg alle ouders zich hiervoor hebben in-
geschreven. 
Weet u van harte welkom, we kijken uit naar uw komst.
Tijdens deze gesprekken zal met name de sociaal-emotio-
nele ontwikkeling van de leerlingen centraal staan en na-
tuurlijk is er ook ruimte voor andere gespreksonderwer-
pen.  
Natuurlijk hoeft u niet met uw gespreksonderwerpen te
wachten tot een gepland oudergesprek, ook tussen deze
gespreksmomenten door is er ruimte voor vragen. 
We merken dat sinds de Coronapandemie ouders na schooltijd minder makkelijk 
de school inlopen voor een vraag aan een leerkracht, de schoolleiding of ib-er. 
Ook hierbij geldt, weet u van harte welkom. 
Meester René en/of juf Gerina staan bijna elke dag voor en na schooltijd op het 
plein, voelt u zich vrij om hen dan even aan te spreken met iets wat u bezig-
houdt.  

Belangrijke dataBelangrijke data
Vrijdag 2 december: Sint feest vieren
Dinsdag 13 december: MR-vergadering
Woensdag 21 december: Kerst workshops
Donderdag 22 december: Kerstviering in de klas + lunch
Vrijdag 23 december: Vanaf 12 uur zijn de leerlingen vrij!

Sint op schoolSint op school
Vrijdag 2 december ontvangen wij Sint en twee van zijn Pieten op
school. De Sint hoopt op tijd te zijn en om 8.30 uur te arriveren
op het schoolplein. De kinderen staan bij hun juf/meester op een
vaste plek, maar er is vast ook een plekje op het plein voor u als
ouder! Komt u ook kijken als de Sint onze school bezoekt? Weet u
van harte welkom!

Nieuwe collega'sNieuwe collega's
Na de kerstvakantie start op onze school een
instroomgroep. Gelukkig zijn we erin geslaagd
om in deze tijden van een groot lerarentekort
twee enthousiaste en kundige collega's te
benoemen. 
We heten Yoanne Abma en Henriët
Scherrenburg van harte welkom op de Wilhelmina 
Iets waar we heel erg blij mee en ook wel een beetje opgelucht over zijn. 
Hieronder stellen ze zich alvast aan u voor. 



Over de plek waar we deze groep gaan huisvesten hoop ik u midden volgende 
week verder te informeren.  

Ik ben Yoanne Abma en ik mag vanaf januari voor een deel de
instroomgroep onder mijn hoede nemen. Iets waar ik erg
enthousiast van word!
Ik ben 35 jaar oud en ik woon samen met mijn man en onze
twee kinderen in Bennekom.
Sommige ouders zullen mij misschien van het schoolplein
herkennen, want onze zoon zit ook op de Wilhelminaschool in
groep 3. We hebben ook nog een dochter van bijna drie jaar
oud.
Ik heb de afgelopen jaren een kleutergroep op een BSO gedraaid
en ik heb vijf jaar lang met heel veel plezier les mogen geven
aan een kleutergroep in Naarden. En nu mag ik op de
Wilhelmina beginnen. Ik moet nog even geduld hebben, maar ik
sta te popelen om aan de slag te gaan.

Groetjes, Yoanne

Hallo ouders en leerlingen van de Wilhelmina-
school. 
Ontzettend leuk dat ik op de Wilhelmina-
school mag komen werken.
Ik ben Henriët Scherrenburg. De afgelopen
23 jaar heb ik binnen de jeugdzorg voor het
jonge kind gewerkt en in de gehandicapten-
zorg als ambulant begeleider in de klas. Nu
ga ik de overstap maken naar het reguliere
onderwijs en kan ik onder begeleiding van de
Wilhelmina de zij-instroom Pabo gaan doen
en al gelijk starten voor de klas. Heel veel zin
in!
Ik woon samen met mijn man Michiel in
Veenendaal, in een heerlijk jaren-30 klushuis.
We hebben vier meiden, die al een poosje
klaar zijn met de basisschool.
In mijn vrije tijd ben ik graag aan het tuinieren, lezen of volleyballen.
Graag ontmoet ik jullie na de kerstvakantie!
Hartelijke groet,
Henriët

LeerlingenraadLeerlingenraad
De leerlingenraad is weer gestart! Een van de manieren om de betrokkenheid te 
vergroten is met een leerlingenraad. Want als leerlingen zich betrokken voelen 
bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook verant-
woordelijker voor. En dat past precies bij ons beoogde schoolklimaat. 



Maandag 14 november was het dan zo ver; de raad ging
vergaderen onder leiding van juf Gerina. Eerst hebben
de kinderen zich voorgesteld aan elkaar en vervolgens is
gekeken naar waar ze zelf trots op zijn (zie foto).

Wat een mooie woorden zijn opgeschreven! Ze zijn bij-
voorbeeld heel trots op: de lessen die gegeven worden,
het schoolplein, de lieve meesters en juffen én dat er op

niveau gewerkt kan worden.
Heel fijn om terug te horen
van de leerlingen. Op de vol-
gende vergadering zal stilge-
staan worden bij de vraag:
'Wat kan de leerlingenraad
betekenen voor jouw klas?'
De kinderen gaan in hun ei-
gen groep inventariseren
waar er (haalbare) verbeter-
punten zijn en brengen dit in.
We zijn benieuwd! We zullen u via de nieuwsbrief op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

300e leerling300e leerling
Wat een feest; op de Wilhelmina is in november onze 300e
leerling gestart! 
Hij heet Dave Bothof en we wensen hem van harte welkom op
onze school. 
Hij heeft een plekje gevonden in groep 1/2b bij juf Esther.
Natuurlijk laten we dit niet zomaar voorbij gaan en zullen we
dit op school op gepaste wijze vieren.
Hoe dat blijft nog even een verrassing! Vol verwachting klopt
ons hart.

BijlagenBijlagen
In gesprek
Zwemvierdaagse
Samen sterk
Geen stille nacht
Santa run 2022












